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KBO Almere 
                   Opgericht op 8 april 1986 

 
 
   

Contributie voor 2025 bedraagt € 30,- p.p. en € 56,- per (echt-)paar per jaar en dient 
jaarlijks voor 1 maart te zijn overgemaakt naar bankrekening  

NL64 INGB 0004 657972 t.n.v. KBO Almere.  
Automatische incasso’s worden in februari geïnd. 

Opzeggen kan eventueel voor 1 december van enig jaar. 
 

Wilt u informatie over lidmaatschap KBO Almere dan kunt u contact opnemen 
 met het bovengenoemde secretariaatsadres. 

 
Redactie: 

Dhr. W. van Putten, dhr. W. Kanis, mevr. C. Kanis en 
mw. I.F.R. Korte (eindredacteur) 06 231 88 610 

 

Kopij inleveren: uiterlijk 10 juni 2025 voor de editie juli/aug. 2025 

E-mail:   voorzitter.kboalmere@gmail.com  
 

De redactie behoudt zich het recht voor zo nodig teksten te weigeren, te redigeren  
of in te korten. 

mailto:voorzitter.kboalmere@gmail.com
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De aquatap 
 

Ik zag hem op een hete dag, 
de aquatap met water, 

gevuld vanuit een zuivere bron 
vol energiek geklater. 

De kracht van fris en kost ’lijk nat 
kon dorstigen verkwikken, 

maar toen ik op de deksel keek, 
moest ik toch even schrikken. 

Er stond een plantje bovenop, 
verdroogd door zonnestralen. 
Helaas wist het geen lafenis 

vanuit de tap te halen. 

Laat toch ons leven zo nooit zijn, 
vlakbij de bron zien stromen, 

maar net niet dicht genoeg en nooit 
aan drinken toegekomen. 

Bron: Frits Deubel 
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Van de voorzitter 
 

Voor katholiek Nederland waren de afgelopen weken weer heel bijzonder. Het 
overlijden van paus Franciscus op 2e paasdag, zijn indrukwekkende uitvaart die 
ongetwijfeld door velen is gevolgd en vervolgens het conclaaf waren bijna het 
gesprek van de dag. Ongelooflijk vond ik de vele mensen die bij de Sixtijnse 
Kapel stonden te wachten tot er witte rook uit de schoorsteen zou komen. En dat 
gebeurde toch redelijk onverwacht al de tweede dag. De kardinaal die door zijn 
collega’s werd gekozen was voor sommigen niet verwacht. Bij de vele speculaties 
was zijn naam nauwelijks naar voren gekomen: Robert Prevost en vanaf nu paus 
Leo XIV. 
 

De vanwege een verbouwing uitgestelde Algemene Ledenvergadering van KBO-
Flevoland werd gehouden op dinsdag 29 april. En hoe ironisch: toen werd er net 
verbouwd omdat de materialen te laat geleverd waren en zaten we alsnog in het 
lawaai. Zoals vaak bij een ALV zijn er de gebruikelijke onderdelen als het 
Algemeen en Financieel Jaarverslag, het verslag van de controlecomissie, de 
begroting 2025 en de stand van zaken met betrekking het samenwerken met de 
noordelijke provincies en het Senioren Netwerk Nederland. Hierover communi-
ceren we ook via onze website. De leden van KBO-Flevoland, de vijf lokale 
afdelingen (Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder en Zeewolde) stemden 
alle in met het gevoerde beleid. 
 

Voor wat betreft onze eigen afdeling kan ik u vertellen dat sinds de afgelopen 
ledenmiddag zich een groepje van vier leden heeft gevormd dat zich gaat buigen 
over hoe nieuwe leden te werven. Het bestuur ziet de resultaten hiervan met 
belangstelling tegemoet. 
Rest mij nog u een mooie junimaand en gezellige pinksterdagen te wensen!  

 Ingeborg Korte  
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Van de Redactie 
 

Het overlijden van paus Franciscus.  
Dat de paus de laatste jaren kwakkelde met zijn gezondheid was bekend en ook 
duidelijk zichtbaar bij het uitspreken van de zegen ‘Urbi et Orbi’ afgelopen 
Pasen. Maar toen hij al een dag later op tweede paasdag, na ruim elf jaar 
pausschap, op 88-jarige leeftijd overleed, ging er toch een ‘schok’ door de wereld. 
Na de bijzondere en indrukwekkende uitvaart op het Sint Pietersplein werd 
Franciscus buiten het Vaticaan in besloten kring begraven. Hij kreeg een 
eenvoudig graf in de aan Maria toegewijde basiliek van Santa Maria Maggiore, 
zoals hij dat zelf wilde.  
 

Deze Argentijn paus werd van vele kanten geloofd en geprezen.  
Paus Franciscus was vóór veranderingen, echter in het Vaticaan gaat dat niet 
zomaar. Een aanzet tot inspraak was de Synode van 2023 waarin leden van de 
Rooms-Katholieke kerk hun ‘wensen’ tot veranderingen bekend maakten en die 
in een document (‘de Synode’) zijn vastgelegd. De nieuwe paus zal daar zeker 
mee verder moeten. Een eerste teken van een besluit genomen door paus 
Franciscus, was het toestaan van taken voor de vrouw binnen het regime van de 
Roomse kerk.  
 

Natuurlijk maken de leden van de redactie zich ook zorgen over de agressie die 
in onze samenleving en ver daarbuiten plaatsvindt.  
Hopelijk worden we hier zelf geen slachtoffer van. En evenzo hopen wij dat wij 
niet te maken krijgen met phishing-mails, fraude, oplichting of beroving. Het lijkt 
wel of criminelen steeds geraffineerder en brutaler worden en zich niet realiseren 
welke trauma’s zij hun slachtoffers bezorgen. 
Nog dagelijks horen/lezen we dat mensen (en niet alleen ouderen) slachtoffer 
worden van hun praktijken.  
 

Hopelijk heeft u met veel plezier Koningsdag gevierd en de televisiebeelden 
vanuit Doetinchem gezien. Een stralend en energiek koningspaar (dat een klein 
beetje in populariteit is gestegen) omringd door enthousiaste familieleden en 
burgers.  
En vervolgens een indrukwekkende herdenking op 4 mei op de Dam en ook bij 
ons in o.a. Almere Haven met een zonnige Bevrijdingsdag als vervolg daarop. 
Mooi is het om te mogen vernemen dat het Nationale Comité 4 en 5 mei heeft 
geconstateerd dat dit jaar 80 procent van de Nederlanders het herdenken en 
vieren op 4 en 5 mei belangrijk tot zeer belangrijk vindt. 

De Redactie 
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Van de Evenementencommissie 
 

Tijdens de ledenmiddag van 12 mei heeft Naomi Elshof 
ons alle ‘ins en outs’ van allGo verteld. Wij kregen 
interessante informatie over het OV binnen Almere en het 
gebruik van de toekomstige algemene OV-pas. Er was 
een levendige interactie met de leden in de zaal. Naomi 
zegde toe om volgend jaar, wanneer de nieuwe OV-pas 
wordt ingevoerd, terug te komen om daarover informatie 
te geven en leden eventueel te ondersteunen bij het 
overzetten van de huidige OV-chipkaart naar de nieuwe 
OV-pas. 
 

 

De komende ledenmiddag is deze keer op 2 juni, de 1e 
maandag van de maand in verband met Pinksteren op 9 
juni. 
Dan is er een bijzonder optreden van Het Westfries 
Collectief. En als we de recensies mogen geloven is het 
zeer de moeite waard om te komen genieten.  
“Het Westfries Collectief neemt u mee naar haast ver-
vlogen tijden van de legendarische conferencier Kees 

Stet. Fraai opgebouwde moppen voor álle leeftijden: soms lekker ondeugend 
en vaak nét anders aflopend dan je verwacht. Onbedaarlijk lachen om die 
‘skoftig’ leuke humor. Een gezellige show door René Steens van het Westfries 
Collectief is een aanrader.” 
 

Tevens is deze middag de laatste voor het ‘zomerreces’. Maar niet getreurd: ook 
dit jaar organiseert de Zomerschool voor Senioren weer gedurende zes weken 
allerlei activiteiten zodat u zich niet hoeft te vervelen. Het programmaboekje 
krijgt u waarschijnlijk eind mei in de bus. 

Ans van Koutrik 
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Van de Reiscommissie 
 

Er zijn nog enkele kamers beschikbaar voor de midweek naar Odoorn. U kunt zich 
er nog voor inschrijven, maar wacht dan niet te lang! 
Deze midweek is van 18 t/m 22 augustus en we hebben een mooi programma, zie 
de Bijsluiter van april en mei. Gezien het programma wordt het ongetwijfeld weer 
net zo leuk als vorig jaar.  
Mogelijk kunt u ook niet-leden enthousiasmeren om mee te gaan. 
Wilt u nog mee of wat nadere informatie? Neem dan even contact op met Jan of 
Elly Hollander. Telefoonnummer vindt u op pagina 3. 

Jan en Elly Hollander  
 
 
 
 

 
Uw huis aan opruimen toe?  

 
Vindt u het ook zo lastig om te beginnen met het opruimen van uw jarenlang 
zorgvuldig opgespaarde en bewaarde dingen? Dan zijn hier wat tips. 

 

 Bedenk dat de spullen niet in één dag in huis zijn 
gekomen, en dat het ook niet in één dag weg hoeft te zijn. 
Probeer het opruimen dus in stukjes te hakken. Als u het 
stap voor stap doet, is het opruimen niet zo overwel-
digend en maakt u het voor uzelf makkelijk. 

 Zet een timer om te bepalen hoe lang u wilt en kunt opruimen en doe het 
maximaal één of twee uurtjes per dag. 

 Begin met de vloer leegmaken van de op te ruimen kamer; alles wat er voor 
uw voeten komt te liggen pakt u op en maakt een beslissing over. Bepaal de 
gebruiksfunctie en vraag: wil ik het houden of moet het weg? Durf te kiezen! 

 Wilt u het houden? Dan moet het een plekje krijgen. Wilt u het theeservies 
van uw oudtante bewaren? Bedenk dan wel waar u het gaat opbergen.  

 Probeer tijdens het opruimen een hoekje leeg te maken voor de spullen die 
in deze kamer moeten blijven. 

 Begin met iets groots; als u dat weghaalt creëert u al overzicht. 

 En vooral: laat u niet afleiden door b.v. de inhoud van fotoalbums, brieven, 
boeken, etc. maar leg die apart om er later een keuze in te maken. 

 Succes!!! 
Ingeborg Korte 
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Van de Leesclub 
 

De leesclub is op ‘zomerreces’ tot september.  
Dus deze keer zomaar een boek wat ik recent gelezen 
heb: Melkmeisje geschreven door Matthias Rozemond. 
 

In februari 1657 wordt Delft opgeschud door een 
gewaagd schilderij van de vrij onbeduidende schilder 
Johannes Vermeer. Het is een bordeelscène met een 
hoertje, een klant en een koppelaarster. De mensen op 
straat struikelen over elkaar heen om het doek en de 
schilder te veroordelen. Johannes zelf heeft andere 
problemen: Hij woont niet meer bij zijn vrouw 
Catharina en hun 2 dochtertjes. Zij woonden in bij hun 

schoonmoeder, maar na een ruzie over het “bordeelschilderij” is Johannes 
ingetrokken bij zijn moeder die een herberg runt. Een heel rumoerige omgeving! 
Maar er is geld nodig, dus er zal een nieuw, mooi schilderij moeten komen waar 
niemand aanstoot aan kan nemen.  
Na een tip van een kunsthandelaar om een gewone, huiselijke scène te gaan 
schilderen, zoals bijvoorbeeld een kijkje in de keuken en het werk van de 
dienstmeid, haalt Johannes de dienstmeid Tanneke over om voor hem in de 
keuken te poseren. En zo ontstaat het wereldberoemde schilderij “Melkmeisje”. 
Te bewonderen in het Rijksmuseum. 
De schrijver heeft ervoor gekozen om het verhaal afwisselend te laten vertellen 
door Tanneke, Johannes en Catharina en zo wordt niet alleen het leven van 
Johannes Vermeer beschreven, maar ook dat van zijn vrouw Catharina en de 
dienstmeid Tanneke. Dit geeft het boek wel wat meer dynamiek. 
Het is onderhoudend geschreven, maar heeft weinig diepgang.  
Als u het schilderij met de bordeelscène wilt bewonderen: Dit is getiteld “de 
koppelaarster” en hangt in de Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden. 
 

In september a.s. beginnen we weer met de leesclub. Als u mee wilt doen, dan 
kan dit. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Corrie Kanis, 
corrie.kanis@gmail.com of 036 5312760 

 

Lezen is als een onzichtbare sleutel  

die deuren opent  

naar onbekende werelden  

en nieuwe perspectieven.  

mailto:corrie.kanis@gmail.com
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Felicitaties 
 

Alle jarigen in de maand juni feliciteren wij van harte; wij 
wensen u een fijne dag toe en een mooi en gezond nieuw 
levensjaar. 

 Het Bestuur  
 

 

 

 

 

 

Weetjes over juni 
 

De oorsprong van de naam juni is niet helemaal bekend. Het is de zesde maand 
van het jaar en is afgeleid van de naam Juno, de Romeinse godin van vruchtbaar-
heid, het huwelijk en geboorte.  
Ook wordt wel gezegd dat juni komt van het Latijnse Junius, de naam die de 
oude Romeinen aan de eerste zomermaand gaven.  
 

Geboren in juni dan: 
✓ is uw geboortesteen de Alexandriet. Deze steen werd in 1832 ontdekt in de 

Oeral in Rusland en is genoemd naar tsaar Alexander II. Het is een kostbare 
en zeldzame edelsteen. De kleur is bij daglicht donker- tot smaragdgroen en 
bij kunstlicht violet tot purper. Dit wordt het alexandriet-effect genoemd. De 
steen staat voor blijdschap en wijsheid, zorgt voor rijkdom en als je deze 
steen draagt worden je hartenwensen en dromen vervuld! 

✓ is uw geboortebloem de roos, deze staat symbool voor liefde en 
schoonheid. Elke kleur roos heeft een eigen betekenis zoals 
passie (rood), vriendschap (geel) en bescheidenheid (roze) 

✓ Heeft u een vriendelijk en vrolijk karakter. En bent u leergierig 
en nieuwsgierig. 

 

Tot slot: 
✓ Is het op 8 en 9 juni Pinksteren. 
✓ Is 15 juni Vaderdag. 
✓ Begint de zomer op 21 juni en is het ook de langste dag. 
✓ Zal het u niet zijn ontgaan dat op 24 en 25 juni de NAVO-top in Den Haag 

gehouden wordt. 
Corrie Kanis 
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Ledenmutaties 
 

Als nieuwe leden mogen wij verwelkomen mevr. M.A.C. van der Linden, 
dhr. H. Groot en mevr. K.H. Djajawasita. 
Wij wensen u een fijne tijd bij onze vereniging en hopen 
u binnenkort te ontmoeten bij onze ledenmiddagen. 
 
 

Een bericht van overlijden 
ontvingen wij van C.W.C. (Cock) 
Bosma-Zoon. Zij was jarenlang 
penningmeester van KBO-almere maar moest om 
gezondheidsredenen indertijd stoppen. 
Wij wensen haar familie en naasten veel sterkte bij het 
verwerken van dit verlies.  

 Het Bestuur 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Ziekenboeg 
 

Er zijn leden die kampen met hun gezondheid en zelfs in 
het ziekenhuis liggen en in onzekerheid verkeren hoe het 
de komende tijd er voor hen gaat uitzien. 
 

Wij wensen u veel sterkte en hoop op een goed en 
spoedig herstel.  

Het Bestuur 
  

Klaproos in de Berm 
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Pinksteren 
 

Kom heilige Geest 
Op zondag 8 juni vieren we Pinksteren, dat voor velen niet meer zoveel 
impact heeft als Kerstmis en Pasen. Toch is dit kerkelijk gebeuren niet zomaar 
wat, want het maakt na het sterven van Jezus het ‘verhaal’ compleet/dat 
bedoeld is als: “God is niet dood”. 
Als ik het evangelie van Lucas lees over Pinksteren kan ik niet anders 
concluderen dat de apostelen van Jezus gefrustreerd waren geraakt door dat 
hun Meester zo onverwacht van hen was ‘afgenomen’ terwijl zij hoopten op 
een nieuw koninkrijk, waarin zij een rol zouden 
vervullen. Bovendien waren ze bang voor een 
arrestatie, want zij waren immers ‘de leerlingen van 
die man Jezus’ geweest.  
De Emmaüsgangers die angstig en teleurgesteld 
waren, zijn Jeruzalem ontvlucht en een groot aantal 
volgelingen van Jezus sloten zich op en kwamen 
helemaal niet buiten.  
 

Maar Jezus liet zijn volgelingen niet in de steek. Hij 
pikte de Emmaüsgangers op en zorgde dat zij Hem 
herkenden en de apostelen die verscholen zaten, 
werden met ‘toeters en bellen’ wakker geschud (vurige tongen en een wind 
door het huis). En dat was de komst van de Heilige Geest. Voor ons een 
onduidelijk gegeven, maar omdat de apostelen, na uiterlijke tekenen, meteen 
begrepen dat dit het werk moest zijn van hun Meester was de angst 
verdwenen en gingen zij vervuld van de Heilige Geest op pad om de leer van 
hun Meester te verkondigen. Tot zover de tekst van Lucas 2. Nu is het aan ons 
om, als een volgeling van Jezus, verder te gaan en erop te vertrouwen dat de 
Heilige Geest ons leven verlicht, al zullen wij het zonder de directe 
verschijning van Jezus moeten doen.  
 

Was het in de vijftiger jaren normaal dat wij bij aanvang van een vergadering 
de heilige Geest aan riepen, dat is niet overal en altijd meer de gewoonte. 
Misschien is het leuk en nuttig, het hieronder geplaatst gebed, tot de heilige 
Geest, te lezen en u herkent het vast nog wel. Het luidt:  

“Kom heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen 
ontsteek in ons het vuur van uw liefde. Zend uw geest 
in ons en wij zullen worden herschapen en u zult het 
aanschijn van de aarde vernieuwen.”  

Wim van Putten 
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Een nieuwe Rubriek?  
 

Er groeit en bloeit veel in Almere waar we hopelijk allen veel van genieten. 
Maar wellicht kent u niet allemaal de bijzonderheden van de vele soorten 
bomen, planten en dieren die Almere rijk is.  
Het lijkt daarom de redactie een leuk idee om maandelijks een boom, een 
heester, een bodembedekker, e.d. onder de loep te nemen. Hieronder alvast de 
eerste plant! 
  
De Oost-Indische kers (Tropaeolum majus) 

De Oost-Indische kers is een eenjarige, kruipende en ook klim-
mende plant. Klimmend aan een hek kan het wel 4 meter hoog 
worden. Je kan de zaden planten in bakken, potten, hangmand, 
een border, op een balkon, etc. 
De Oost-Indische kers groeit heel gemakkelijk, het heeft niet veel 
nodig. De plant staat symbool voor vreugde en vriendelijkheid.  

 

Oorspronkelijk komt de plant uit het Andesgebied van Peru en Bolivia en bij de 
Inca’s gold hij als een geneeskrachtige plant. In 1845 werd de plant geschonken 
aan koningin Victoria. In Engeland heet de plant dan ook Indian Cress, ze 
dachten in die tijd vaak dat alles wat van ver kwam wel Indiaas moest zijn. 
De bladeren, bloemen en zaden zijn allemaal eetbaar. De bloemen staan 
natuurlijk mooi in een salade! Het blad herinnert aan een wapenschild, vandaar 
de uit het Grieks afkomstige naam Tropoleum dat ook de basis is van ons 
woord Trofee. De Grieken hingen de helmen en schilden van hun overwonnen 
vijanden namelijk bij huis in een boom als trofee (Tropion). 
 

Het zaaien van Oost-Indische kers is heel simpel, je duwt de zaden in de grond 
op 30-40 cm afstand van elkaar. Dit kan in maart-april, maar ook later nog wel. 
De plant is eenjarig. Ze houden van zon, maar niet van te veel nattigheid en 
vrieskou. De bloemen (juli-oktober) ontwikkelen weer zaadjes die je kan 
verzamelen of elders weer kunt uitzaaien.  
De plant is een prima bodembedekker waar je lang van kan genieten. 

Wim Kanis 
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Wat herinneringen niet teweeg kunnen brengen 
 

Toen ik, eind april, ter hoogte van Zeewolde, langs de tulpenvelden reed en 
genoot van de hoeveelheid aan kleur en variatie van tulpen, kwamen er bij mij 
herinneringen naar boven uit de tijd dat ik als puber bij mijn oma en opa in 
Hillegom logeerde. Omdat ik daar regelmatig kwam had ik ter plekke een 

vriendje opgedaan. De ouders van mijn vriendje 
waren bollenkwekers en ik weet nog, dat de tulpen 
in mei werden gekopt. Hierbij halen ze de bloem 
van de steel omdat de bloem anders te veel energie 
uit de bol haalt en het gaat immers om de bol. De 
gekopte bloemen werden op een hoop gegooid, 
om later opgehaald te worden en vernietigd.  
 

Mijn vriendje en ik waren er in de voorjaarsvakantie als de kippen 
bij om de bloemen een ‘tweede leven’ te geven door ze aan een 
koord te prikken en er een guirlande van te maken. Daarmee 
gingen wij aan de weg staan om deze guirlandes aan automo-
bilisten voor 1 gulden per stuk te verkopen.  
Vooral toeristen waren er gek op. Ze bevestigden de guirlande op de motor-kap 
en het geheel werd zowel links als rechts, vastgebonden aan de spiegel.  
In mijn herinnering zie ik auto’s rondrijden, opgemaakt met zo’n kleurrijke 
guirlande. Ik weet niet of deze fraaie versiering nu nog wordt gemaakt.  
Wel weet ik dat mijn vriendje in die tijd een zakcentje verdiende met het bollen 
pellen en dat is ook heden ten dage nog altijd een bijverdienste voor jong en oud.  

 
De bol wordt, nadat ze is gerooid, schoongemaakt van de aarde, 
die eraan is blijven kleven en de ‘baby bolletjes’ die tijdens de 
groei zijn ontstaan worden er afgepeld. Als de bollen droog en 
schoon zijn, worden ze in het groot en in het klein verpakt en over 

heel de wereld geëxporteerd.  
 
Ik heb dit verhaal, dat naar boven kwam tijdens het ritje langs de bollenvelden, 
met veel plezier op papier gezet. Goeie zomer gewenst. 

Wim van Putten 
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Interessante info vanuit het Nationaal Ouderenfonds 
 

Nieuwe Welkom Online workshop: 

A.I. of kunstmatige intelligentie  
Artificial IntelIigence – of in het Nederlands kunstmatige intelligentie – is bijna 
niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. En juist daarom vinden we het 
belangrijk om ook ouderen hierin mee te nemen. Want wat is AI eigenlijk en hoe 
kan je het praktisch inzetten in je dagelijks leven? In deze nieuwste Welkom 
Online workshop – ontwikkeld in samenwerking met em. Prof. Dr. Ir. Kasper 
Boon – zoeken we dit stap voor stap uit. We duiken kort de geschiedenis van AI 
in om te laten zien hoe belangrijk deze ontwikkeling is en op welke vlakken in 
de samenleving AI al wordt ingezet. Daarna gaan we samen aan de slag met het 
onlineprogramma ChatGPT: hoe geef je ChatGPT een opdracht, waar moet je op 
letten en hoe installeer je dat eigenlijk? Allemaal vragen waar we middels leuke, 
laagdrempelige opdrachten een antwoord op krijgen. 
WIL JE MEER TE WETEN KOMEN OVER WELKOM ONLINE? KIJK DAN OP 
OUDERENFONDS.NL/WELKOM-ONLINE OF BEL 088-344 2000 
 
WELKOM ONLINE 

Met de gratis workshops van Welkom Online zet u samen de eerste stappen 
online én ontdekt u het plezier van online zijn. Zo leert u bijvoorbeeld over 
videobellen, een uitje plannen en handige apps.  
Wilt u nu, of na de workshop, zelfstandig aan de slag? Dat kan ook! Alles over 
Welkom Online vindt u op onze site. ouderenfonds.nl/welkom-online  
 
OUDERENPANEL 
Laat uw stem horen in het Ouderenpanel! Iedereen vanaf 55 jaar kan zich opgeven. U 
ontvangt dan elke paar maanden per e-mail een uitnodiging om een vragenlijst in te 
vullen. Een keertje overslaan is geen probleem. ouderenfonds.nl/ouderenpanel  
 

PLUSBUS 
Ga samen op pad naar de supermarkt, het tuincentrum, een museum of het 
strand. De PlusBus rijdt in zo'n 100 gemeenten. Vrijwilligers halen en brengen tot 
de voordeur. In Almere rijdt een dergelijke bus onder de naam: 

Stichting Diligence Almere www.diligence-almere.nl en tel. 036 20 22 044 
WILT U MEER INFORMATIE OVER ONZE ACTIVITEITEN? KIJK DAN OP 
OUDERENFONDS.NL OF BEL 088 344 2000 
 

Bron: het magazine GOUD; verschijnt drie keer per jaar 
  

http://www.diligence-almere.nl/
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PUZZELEN 
 

Weer een uurtje lekker puzzelen? Als bron is gebruikt ONS-website 
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Belangrijke telefoonnummers en websites 
 

Bartiméus  088 8899 888 www.bartimeus.nl 

Bijzondere Bijstand 14 0 36 Via Sociale Zaken Almere 

ConsuWijzer 088 0707 070 www.consuwijzer.nl  

De Schoor, wegwijs in Almere 036 527 8500 www.deschoor.nl/senioren  

Diligence Almere 036 2022 044 www.diligence-almere.nl  

Financiële (bespaar)tips  www.nibud.nl  

The Green Story Almere Haven 
Maaltijd bestellen, Thuis bezorgd. 

036 5491 003 
06 14300 474 

Kerkgracht 41  
 

Humanitas 036 539 7 040 www.humanitasalmere.nl 

Leger des Heils Buurthuiskamer 
Muziekwijk en Buiten 

036 5464 474 
06 21888 986 

www.legerdesheils.nl/locatie/ 
korpsalmere  

Juridisch Loket 0800 8020 Bezoek Marktmeesterstraat 79  
 www.juridischloket.nl  

Zorgverzekering (laag inkomen)  www.almere.nl/zorgverzekering   

Luisterlijn 24/7 bereikbaar 088 0767 000  

Nationaal Ouderen Fonds 088 3442 000 www.ouderenfonds.nl  

OCO-Almere (Onafhankelijke 
Client Ondersteuning} 

036 2002 158 www.ocoalmere.nl  

Goedkope rijbewijskeuringen  085 48 83 616 www.goedkopekeuringen.nl  

Rijbewijskeuringofficieel 085 0602 626 www.rijbewijskeuringofficieel.nl  

Rode Kruis 0320 224 207 www.rodekruis.nl 
Randstad 21 8   

Regelhulp (ministerie VWS) 030-7897 878  www.regelhulp.nl   

Senior Live 036 7370 422 Kerkgracht 51 
www.senior-live.nl  

Sociaal Raadslieden voor gratis 
info en advies op sociaal en 
juridisch gebied 

036 5454 841 
06 134 96 926 
 

Ma-woe-vrij  
tussen 11.30 en 12.30 uur 
do. van 9.00 – 12.00 inloopspreekuur 

Steunpunt Huiselijk Geweld 
Flevoland 24/7 bereikbaar 

088 2220 500 www.veiligthuisflevoland.nl  
P.J. Oudweg 1, 1314 CH Almere 

VMCA (Vrijwilligers- en 
mantelzorgcentrale Almere) 

036 534 1404 
 

Ook voor klusjes in en rond het huis 
www.vmca.nl  

Wetswinkel Almere 06 84409 753 
 

 http://www.wetswinkelalmere.nl/ 
spreekuur  

Wijkteams  14 0 36 div. locaties en spreekuren 

Zilverlijn (ouderenfonds) 088 3442 000 www.zilverlijnouderenfonds.nl  

Zonnebloem Zie website www.zonnebloem.nl/almere  

Centrum voor Levensvragen 06 15171 449 www.cvl-flevoland.nl  

http://www.bartimeus.nl/
http://www.consuwijzer.nl/
http://www.deschoor.nl/senioren
http://www.diligence-almere.nl/
http://www.nibud.nl/
http://www.humanitasalmere/
http://www.legerdesheils.nl/locatie/
http://www.juridischloket.nl/
http://www.almere.nl/zorgverzekering
http://www.ouderenfonds.nl/
http://www.ocoalmere.nl/
http://www.goedkopekeuringen.nl/
http://www.rijbewijskeuringofficieel.nl/
http://www.rodekruis.nl/
http://www.regelhulp.nl/
http://www.senior-live.nl/
http://www.veiligthuisflevoland.nl/
http://www.vmca.nl/
http://www.wetswinkelalmere.nl/
http://www.zilverlijnouderenfonds.nl/
http://www.zonnebloem.nl/almere
http://www.cvl-flevoland.nl/
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Vakantieproblemen 
 

Ach buurvrouw, jullie gaan dit jaar toch niet op vakantie, zou je in die tijd dat we weg zijn 
een oogje op ons huis willen houden? We zetten de ramen op een kiertje, maar wil je ze ’s 
avonds dichtdoen en gelijk opletten of het niet inregent? 
De kat moet er natuurlijk wel in en uit kunnen. En als het onweert, wil je dan de antenne 
uit de tv halen? 
De brievenbus hoeft niet elke dag geleegd te worden hoor, maar wel om de twee dagen, 
anders raakt hij verstopt. En als je toch de brievenbus leeghaalt, wil je dan de post op 
stapeltjes leggen en de kranten op volgorde? Dat is voor jou geen moeite en voor ons een 
heel gemak als we van vakantie terugkomen. 
 

Het waakvlammetje van de geiser maar laten branden, dan kun je warm water tappen om 
het kattenbrood aan te lengen dat in de koelkast staat. Een keer per dag is genoeg. En let 
je gelijk op de kattenbak? Poes springt er nogal slordig mee om. Wij doen er tweemaal per 
week schoon zand in. Als jij dat ook doet, stinkt het niet zo als we terugkomen. 
Wil je opletten dat het waakvlammetje niet uitwaait? Anders kun je het aquarium niet 
bijvullen. Dat is weinig werk want hoeft maar eenmaal in de week. Wel iedere dag voeren 
al het kan. Een beetje uit het linker busje en iets meer uit het rechter busje. Verder zo nu 
en dan wormpjes, die kun je bij de dierenwinkel krijgen en onder de druppel van de kraan 
een week goed houden. Schoonmaken hoeft niet, alleen af en toe de ruitjes aan de 
binnenkant wat afnemen. 
 

O ja, de loodgieter kan nog komen. Ik heb gezegd dat hij bij jou de sleutel kan halen. We 
hebben namelijk een kleine lekkage en daarom moet je de hoofdkraan afsluiten nadat je 
water hebt gebruikt. 
 

Vind je ook niet dat het gras zo geel wordt als het te lang wordt? Wil je het dus af en toe 
eens rollen? Wij doen het altijd 2 x per week. De randen hoef je niet te knippen. En dan 
ook een keer de heg een beetje snoeien als het kan. Anders is er als we terug zijn geen 
doorkomen aan. Sproeien alleen maar als het erg droog is.  
 

Ja, de planten dat wordt wat moeilijker. De gatenplant moet elke dag een beetje water 
hebben, de vingerplant om de dag een wat groter scheutje, de vetplant 2 x per week 
vloeibare mest, de cactussen 1 x per week een paar druppels water, de synthetia 2 x per 

week in een bak lauw water zetten en de lobelia 1 x per week in lauw water. 
 

En o ja, de moestuin dat is een verhaal apart. De peultjes zijn precies rijp als wij weg zijn. 
Eet er gerust van en de rest doe je maar in de vriezer. Dat is niet zoveel werk. Geniet ook 
maar van de aardbeien en maak van de rest maar jam, Heerlijk, dan kunnen wij dan in de 
winter weer van genieten. 
 

En dan heb ik nog een lijstje met boodschappen. Wil je die in huis halen want als we terug-
komen zijn de winkels dicht. Ja, buurvrouw, een hele organisatie, zo’n reis. 

Eigenlijk heb je groot gelijk dat je rustig thuisblijft!!! 
Ingezonden door Anita Knape 
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Om alvast te noteren: de geplande ledenmiddagen in 2025 

 
 

 Wijzigingen voorbehouden 
 

Heeft u nog een leuke suggestie voor de ledenmiddagen dan houdt de 
Evenementencommissie zich van harte aanbevolen! 
 

  

Datum Activiteit* Tijd en Locatie 

30 mei Dagtocht naar Zeeland: ‘zeehonden 
spotten’ verzorgd door Eemland Reizen 

Info + inschrijfform. 
zie Bijsluiter februari! 

2 juni LET OP Aangepaste datum i.v.m. 
Pinksteren op 9 juni 
Een speciaal muzikaal optreden van het 
Westfries Collectief 

14.00 – 16.00 
Ontmoetingsruimte 

Bonifatiuskerk 
Contrabasweg 239 

jul-aug Activiteiten van Zomerschool voor 
Senioren Almere 

Zie programmaboekje 
t.z.t. 

18 t/m 
22 aug. 

Midweek Odoorn Info + inschrijfform. 
zie Bijsluiter april 

8 sept. BINGO met leuke prijzen 14.00 – 16.00 
Ontmoetingsruimte 

Bonifatiuskerk 
Contrabasweg 239 

13 okt. Lezing ‘Natuurgeluk’ door 
natuurfotograaf Yvette van den Berg 

Bonifatiuskerk 

10 nov. Nog nader in te vullen Bonifatiuskerk 

8 dec. Kerststukjes maken Bonifatiuskerk 

22 dec. Kerstviering Nog niet bekend 
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Het formulier kunt u sturen naar onze ledenadministrateur, M. ten Bosch,  zie pagina 2   
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Inschrijfformulier nieuw(e) lid/leden 
Naam 1 
 
Voorletter(s) 

 
 

 

M/V 
 

Geboortedatum   

Bestuurlijke ervaring* J/N  

Naam 2 
 
Voorletter(s) 

 
 
 

M/V 

Geboortedatum  
 

 

Bestuurlijke ervaring* 
 

J/N  

Adres + huisnr.  
 

 

Postcode  
 

 

Telefoonnr.  

 
 

E-mailadres  
 

 

Huwelijksdatum/ 
Partnershipdatum 

  

Gegevens t.b.v. contributiebetaling d.m.v. automatische incasso 

IBAN-rekeningnr.  
 

Incassomachtiging  Ondergetekende machtigt hierbij KBO-Almere om, tot wederopzeg-
ging, van de hierboven genoemde rekening de verschuldigde 
contributie jaarlijks (in de maand februari) af te schrijven.  
Voor 2024 bedraagt deze € 30,- p.p. en € 56,- per (echt)paar. 

Datum: 
 

 

Handtekening: 
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Een loszittende prothese? 

Eten, lachen en praten wordt weer een plezier! 
 

Implantaten: voor een muurvaste 
Gebitsprothese 

 
Voordelen van implantaten: 

➢ uw gebit blijft rotsvast op zijn plaats 
➢ u kunt probleemloos lachen en eten 
➢ u voelt zich zekerder 

En weet u dat: 
➢ het klikgebit in het basispakket zit? 
➢ er de mogelijkheid is voor een vaste brug op implantaten? 
➢ de volledige prothese in het basispakket zit? 
➢ u na goedkeuring door de verzekering slechts een eigen 

bijdrage betaalt van € 125 per kaak? 
➢ de aanvraag door de implantoloog wordt verzorgd? 
➢ de behandeling relatief eenvoudig en patiëntvriendelijk 

is? 
In de Praktijk voor Tandheelkunde laten wij u na een consult 
weten wat de mogelijkheden zijn in uw situatie en indien 
wenselijk verzorgen wij een aanvraag bij uw verzekering. 

 
Zie ook onze website www.tandheelkundealmere.nl onder Behandelingen/ 

Implantologie. 

 

Praktijk voor Tandheelkunde 
Olstgracht 19 
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