
Verslag Algemene Ledenvergadering 12 maart 2026.

Op 12 maart was het dan zover. De Algemene ledenvergadering van onze KBO Zeewolde.
Nadat de cateraar zijn maaltijd (Indisch) had uitgestald op de tafels in “De Meermin” liep de 
zaal langzaam vol met leden. Ditmaal waren er 62 leden op komen dagen. Of ze alleen voor de 
maaltijd kwamen, ………. we zullen het nooit weten. 

 Maar het was een goede start van deze bijeenkomst.
 Nadat de leden welkom waren geheten door de 

activiteitencommissie, was het het woord aan Pastor Paul. Hij nam ons mee via een 
krantenknipsel van jaren geleden naar de huidige spannende periode waarin wij nu leven. Dit 
als overdenking voorafgaande aan de maaltijd. Daarna was het aansluiten voor het buffet. Van 
nasi tot bami en van Gado gado tot Babi ketjap alles was te proeven. Onderwijl was het ook 
nog mogelijk om een drankje te halen bij het buffet (tegen inlevering van een consumptiebon). 
Maria en Anneke bedankt voor jullie inzet aan de bar. Gelukkig nam de cateraar het vuile 
bestek mee anders…….

Rob Emmens zorgde voor achtergrondmuziek op een heerlijk geluidsniveau zodat onze leden 
ook nog met elkaar konden praten. Nadat alles was opgeruimd was het tijd voor de vergadering. 

De voorzitter nam het woord en prees de hoge opkomst. Hij legde de nadruk op de 
ledenraadpleging v.w.b. de toekomst van onze KBO en ook op financieel gebied. Hij sprak de 
wens uit dat de formulieren ingevuld en ingeleverd zouden worden. 

 Bij de aankomende bestuursvergadering zal de inhoud besproken
 worden. Na de uitleg van de penningmeester werd het bestuur decharce
 verleend door de vergadering. De stoel van de secretaris zou vacant
 worden maar gelukkig had Anneke Witteveen zich bereid verklaard om
 deze functie in te gaan vullen. 
 Ria Heinsbroek somde een waslijst op van alle bezoekjes en kaarten die
 zij had gebracht/verstuurd. Hierna zorgde Rob ervoor dat alle activiteiten 
 van het afgelopen jaar de revue passeerde. Tevens nam hij de leden mee
 naar 2026-2027 en de plannen die de commissie heeft. 

Inmiddels werd het voor de leden een zware zit dus…………...pauze, tijd voor een 
versnapering. Na de pauze kreeg de KNRM (vrijwilligersorganisatie) uit Blaricum het woord 
en zij namen ons mee naar 200 jaar KNRM. 



 Dit deden zij d.m.v. een presentatie en een demonstratie
 van hun overlevingspak. De filmpjes in de presentatie namen
 ons mee naar diverse inzetten van de afgelopen jaren maar ook
 de tragedie welke dit met zich mee kan brengen. 

 Vooral het verhaal van Tara sprak veel leden aan. Sommige
 leden moesten bij dit verhaal een traantje wegpinken. Andere
 reddingen kwamen ook ter spraken. Zoals de Harald of Free
 Enterprise en de Dakota ramp in de waddenzee. Ook de

 opleiding tot redder passeerde de revue.
 Na de presentatie ontvingen de leden een tasje met daarin een pen en hun 
 blad Redden, dit als naslagwerk. Uiteraard konden de leden dat niet
 zomaar voorbij laten gaan. Door het geven van een persoonlijke donatie
 lieten zij blijk geven van waardering aan deze organisatie.


