
Verslag van het reisje van 28 april

Om te beginnen een heel groot compliment aan onze activiteitencommissie, o.l.v. Rob Thoen.’t 

Was een fantastisch goed georganiseerde dag. Dank jullie wel!! Ook natuurlijk voor de chauffeur 

en de mensen die meegingen, alles liep op rolletjes.

De bus kon op tijd vertrekken en wij hadden prachtig weer.

De eerste stop was in Katwoude, gemeente Waterland. Naast het Van der Valkhotel is de 

Simonehoeve.

Daar was veel te doen, maar voor ons eerst koffie en gebak.

Degenen die het eerst plaatsnamen konden het gebak zelf 

uitzoeken want dat stond al klaar op tafel en er was volop variatie.

Na deze pauze kregen we te horen en te zien hoe kaas bereid wordt en hoe klompen gemaakt 

worden. Ja duidelijk ook te horen, want niet alleen het verhaal werd verteld maar ook enkele 

machines deden hun werk.

Daarna volgde de rit naar Amsterdam. Een prachtige route: eerst zagen we de natuur, eenden, 

ganzen, Lakenvelders en natuurlijk de mooie kleuren van de bomen. De wegen werden steeds 

breder, 5 rijbanen, ook onderdoor het Amsterdam Rijnkanaal, het grootste aquaduct van 

Amsterdam en door de Zeeburgertunnel. Toen zagen we de grote gebouwen van A’dam. 

Onvoorstelbaar groot en hoog en er wordt nog steeds bijgebouwd en ook weer vernieuwd. We 

kwamen ogen en oren te kort, ja de chauffeur wist er heel veel over te 

vertellen.

We stopten bij het water en konden overstappen op een grote rondvaartboot. Toen we vaarden en 

al veel gezien hadden werd er een lunch gepresenteerd, voor ieder een flinke portie frites en 2 

bitterballen, natuurlijk naar behoefte met mayonaise en drinken Eten, luisteren en kijken.

Kijken naar de Gouden Bocht. Hier de duurste huizen, huurprijs 4000 euro, deze hebben zelfs nog 

een tuintje aan de achterkant. We zagen ook het pand waarin de burgemeester van A'dam woont. 

Ook heel veel fietsen. Nederland heeft de meeste fietsen, gemiddeld per persoon 2 stuks. 



Amsterdam heeft 80 musea. Ook zagen we een groot restaurant dat drijft op het water. Ik wist niet 

dat er zoveel grote wateroppervlakten waren in A’dam, gelukkig, nu kon die grote boot ook keren.

Wij vaarden weer richting de bus en zagen nog veel meer gebouwen van de stad, o.a. de Sint 

Nicolaaskerk, een kathedraal met de vlag van het Vaticaan, langs het station en over de 

parkeergarage voor de fietsen, onder water is plaats voor 11000 fietsen.Ook zagen we een plaats 

waar duizenden verdwaalde fietsen stonden, zoek dan je eigen fiets maar weer eens op!!

De stad verlaten, we gingen naar Zandvoort. Eerst weer water en gras, dat gaf rust in ons hoofd. 

Weldra zagen we de duinen en de Noordzee.

De bus stopte met het uitzicht op het strand en de golven van de zee. Hier konden we een uur lang 

genieten, ieder naar eigen wens: wandelen of zitten in de zon. Er was veel wind, dus ook surfers te 

zien, een knap staaltje.

Weer iedereen op tijd in de bus, en we gingen huiswaarts, richting Almere. Nu door de nieuwe 

tunnel, die in 2020 onder de A9 is geopend: de Gaasperdammertunnel 3000 meter lang. Die tunnel 

bestaat uit 5 buizen inclusief een wisselbaan. Boven op die tunnel is een groot park gemaakt.

We kwamen heel tevreden in Zeewolde aan. Wat een dag, om nooit te vergeten!!! 


