
Lieve mensen. 
 

Soms, 
Gewoon met de stroom mee, 
Je weg volgen. 
Soms tegen de stroom in 
Barricaden ontwijken 
De mouwen opstropen 
Niet terugdeinzen en 
Je eigen route blijven gaan, 
Op zoek naar harmonie. 
 

Gewoon 
Bezig blijven 
Met de dingen 
Die er toedoen. 
Met een beetje geluk 
Je er doorheen slaan 
En overeind blijven 
In deze bizarre wereld 
Met zo ongelooflijk veel gedoe. 
Maar altijd 
De schouders er weer onder en samen 
Maken we er met elkaar 
Weer het beste van! 
Toch ook in 2026!? 
 

M.T. 
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Bestuurspagina 
 
2026, een nieuw jaar is alweer begonnen. 

Wat was het een mooi begin van het nieuwe jaar 2026. Na alle drukte en voorbereiding van het kerstfeest,  

zien wij toch altijd vol belangstelling uit naar het nieuwe jaar. Wat zal het ons allen weer brengen in de roerige 

wereld waarin wij leven. Daarom was het genieten van het prachtige vuurwerk bij de jaarwisseling. Ook is het 

goed dat er in Zeewolde hierbij nauwelijks problemen zijn voorgekomen. Met alle goede voornemens en 

verwachtingen ligt een heel jaar voor ons. Daarom is het voor ons KBO leden, senioren van Zeewolde 

belangrijk, om positief het nieuwe jaar te beginnen. Het is dan ook een uitdaging om hier met elkaar verder 

invulling aan te geven.  Nogmaals de beste wensen voor 2026. Laten wij er ook als vereniging een mooi jaar 

van maken met als thema omzien naar elkaar. Hierbij kan eenieder op zijn of haar manier aandacht aan geven. 

Ook dit jaar zijn wij als bestuur weer op zoek naar vrijwilligers die zich inzetten voor onze vereniging. 

Secretaris van het bestuur of bezoeken van sponsoren. Laat het ons weten als u belangstelling hebt want wij 

kennen natuurlijk niet de ambitie van onze leden. 
 

De nieuwjaarsbijeenkomst, oliebollen bingo kon door de 

weersomstandigheden niet doorgaan. Het was natuurlijk een prachtig 

beeld met dat witte sneeuwdek. Het kan toch nog winter zijn in ons land. 

Voor vele kinderen was het geweldig om zoveel buiten te kunnen spelen 

in plaats van op het schermpje turen. Sneeuwpoppen bouwen of met de 

slee erop uit. De keerzijde was dat het glad was op de weg en op de stoep 

om te lopen. Daarom hebben wij het risico niet genomen voor 

ongelukken bij de nieuwjaarsbijeenkomst. Door vertraging bij Schiphol 

en de spoorwegen zagen wij ook weer dat vele landgenoten slecht om 

kunnen gaan met winterse omstandigheden. Toch was het een prachtige 

winter week. De verhuizing uit Open Haven is ondanks het winterweer 

geweldig verlopen. Dank voor de inzet van vele parochianen. Samen is 

er veel mogelijk. 
 

Maar niet lang getreurd, het bestuur gaat volop verder met de activiteiten voor dit jaar. Eerst wil ik noemen de 

enquête die de leden ontvangen bij de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering in maart. Daarin stellen 

wij een aantal zaken aan de orde die een belangrijke rol spelen in het reilen en zeilen in de komende jaren. 

Samen zullen wij daarin stappen moeten nemen. Het bestuur heeft er behoefte aan om ook vooral te vernemen 

hoe de leden hierover denken. Uw mening is voor ons doorslaggevend. Laat ons weten of u akkoord gaat met 

ons totale plaatje of wat u daarin anders zou willen voorstellen. Na de ALV van 12 maart hopen wij een helder 

beeld te hebben. Daarna kunnen wij dan invulling geven aan de toekomst van onze vereniging. 
 

Naast de vergadering in maart zijn er nog twee bijeenkomsten in februari. Op 18 februari organiseren de 

gezamenlijke ouderenbonden van Zeewolde een bijeenkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen, Alle 

politieke partijen worden hiervoor uitgenodigd. Een goed moment om te vernemen hoe zij vooral voor de 

senioren van Zeewolde beleid gaan maken in de komende jaren en antwoord geven op de vraagstukken die er 

liggen. Door de verbouwing van Open Haven zullen de meeste bijeenkomsten dit jaar plaats vinden in de 

Meermin. 
 

Op 27 februari is in de Levant een bijeenkomst van jong ontmoet oud. Nu niet om met elkaar te eten, maar 

samen aan de slag gaan in de digitale wereld anno 2026. Wij horen vaak, ouderen kunnen alles wat op ons 

afkomt niet meer volgen en gebruiken. Wat is het dan mooi dat jongeren die hier dagelijks mee werken ons bij 

de hand nemen. Laat deze kans niet voorbijgaan. Samen jong en oud zetten wij deze middag stappen op het 

gebied van digitalisering en daarna benutten wij allen de mogelijkheden die ons geboden worden. De 

uitnodiging kunt u verder lezen in deze Even Bijpraten.  Wij rekenen op veel leden bij deze bijeenkomst. 
 

Samengevat: het jaar is net begonnen en het bruist van belangrijke activiteiten. Voor ieder wat wils. Laten wij 

vooral samen invulling geven aan een mooi jaar 2026. Als er vragen zijn, schroom niet en laat het ons als 

bestuur weten. Ook leuke ideeën zijn natuurlijk altijd welkom. Allen tot ziens op onze activiteiten in de 

komende maanden. 
 

Namens het bestuur Piet Verschure 
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GEZOCHT!!  

 

Gastvrouwen/gastheren of 
barmedewerkers 

 

Wie komt ons gezellige team versterken? 
Bel of mail dan met  

Maria te Molder. 
Mob. 06-121 217 91   

mail: mtemolder@hetnet.nl 

 
 

 

Levensverhalen: 
Lieve leden, hoe mooi zou het zijn, om je 
levensverhaal met elkaar te kunnen delen? 
 

Wij zijn op zoek naar de levensverhalen die u met ons 
zou willen delen. Hoe is het dorp ontstaan en wat voor 
leuke dingen heeft u beleefd? 
 

Allemaal hebben we wel heel veel levenslessen gehad.   
 

Bij deze doe ik een oproep aan u om de  
Even Bijpraten meer levensinhoud te geven. 
Voor en met elkaar! 
Dat is het motto voor komend seizoen! 
Wie is de volgende?  
Helpt u mee een mooie EB te maken?  
 

redactie.ebzeewolde@hotmail.com  
 

Activiteitenplanning 2026  

Datum.                                     Onderwerp                                       Locatie/organisator:  

      Activiteitencommissie               

* Wijzigingen voorbehouden 
   Annuleringsregeling: 

Terugbetaling van volledige restitutie van een activiteit:   
Alleen wanneer dit vóór de uiterste datum van inschrijving gemeld is. 
Wanneer geannuleerd wordt tussen de uiterste datum van inschrijving en de activiteit,  
moeten administratiekosten betaald worden: activiteit tot € 30,- : €  5,-  en activiteit boven de € 30,- : €10,- .  
Er vindt geen terugbetaling van kosten plaats wanneer een activiteit is uitgevoerd door een externe partij  
die geen restitutie bij annulering door een lid verleent. 

 

Mailadres voor aanmelding en annulering van activiteiten:  activiteit.kbo@outlook.com 
 

 ANDERE ONTMOETINGSMOMENTEN:  
 

• Op donderdagmiddag in de Meermin v.a. 13.30u. is er gelegenheid elkaar te ontmoeten 
om b.v. gezelschapsspelletjes te spelen of te kaarten,  
een goed gesprek bij het genot van een kopje koffie of thee.  

• Op maandag, woensdag en vrijdagmorgen tussen 10.00u. en 12.00u.  
In de Meermin voor een kopje koffie of thee. 

• Op vrijdagmorgen is er koffiedrinken in Open Haven van 10.00u. tot 12.00u. 
Ook hier bent u van harte welkom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Woensdag 18 februari 2026 Verkiezingsdebat voor ouderen De Meermin/ 
i.s.m. ouderenbonden/Welzijn 

 

Vrijdag 27 februari 2026 Oud ontmoet jong De Levant 

Donderdag 12 maart 2026 Jaarvergadering De Meermin /KNRM 

Donderdag 16 april 2026 Spelletjes middag De Meermin 

Dinsdag 21 april 2026 Bustoer Nederland 

 
Brengt u een lid aan bij de KBO 
dan krijgt u een taartje cadeau 

 

Als je altijd naar een ander kijkt, 

Je leven telkens vergelijkt, 

Dan zul je nooit in kunnen zien, 

Dat geluk recht voor je ligt misschien.  Martin Gijzemijter. 
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Het verhaal van het jaar: Deel 1 
 

Het was winter, een vreselijke sneeuwstorm was het: de sneeuw stoof wervelend 

door straten en stegen, de ruiten waren van buiten met sneeuw beplakt, de 

sneeuw viel in hopen van de daken en de mensen hadden zo’n vaart, ze renden, 

ze holden, ze vlogen tegen elkaar op en pakten elkaar dan even beet, om houvast 

te hebben. Rijtuigen en paarden leken wel gepoederd, de lakeien stonden met 

hun rug naar het rijtuig en reden met de wind in de rug. 
 

De voetganger bleef in de beschutting van het rijtuig, dat maar langzaam vooruitkwam in de diepe sneeuw en 

toen de sneeuwstorm eindelijk ging liggen en er een euvel paadje langs de huizen ontstond, bleven de mensen 

daar staan, als ze elkaar tegenkwamen. Niemand had zin om de eerste stap in de diepe sneeuw te nemen om de 

ander voorbij te laten. Zwijgend bleven ze staan, om ten slotte, als na een stilzwijgende afspraak, ieder één been 

prijs te geven en in die sneeuwhoop te laten zakken. Maar ‘s avonds was het rustig. De hemel zag eruit alsof hij 

geveegd was en hoger en doorschijnender was gemaakt, de sterren leken splinternieuw en sommige waren heel 

blauw en heel helder, en het vroor dat het kraakte. De bovenste laag sneeuw was dan wel sterk genoeg om ‘s 

ochtends de mussen te dragen; ze hipten in het rond waar de sneeuw geruimd was, maar veel eten was er niet te 

vinden en ze hadden het behoorlijk koud. 

“Piep!” zei de een tegen de ander. “Dat noemen ze het nieuwe jaar! Het is veel erger dan het oude, dat hadden 

we net zo goed kunnen houden. Ik ben niet tevreden en daar heb ik mijn redenen voor!” 

 

“De mensen hebben dat nieuwe jaar met knallen binnengehaald,” zei een klein, kleumend musje, “ze hadden 

knalpotten en ze waren buiten zichzelf van vreugde dat het oudejaar nu vertrok en daar was ik ook blij om, 

want ik verwachtte dat we nu warme dagen zouden krijgen. Maar daar is niets van terechtgekomen; het vriest 

veel strenger dan eerst. De mensen hebben zich in de tijdrekening vergist.” 

 

“Zeker,” zei een derde, een oude met een witte kuif. “Ze hebben iets, dat noemen ze de 6euvel6, dat is hun 

eigen uitvinding en nu moet alles volgens de euvel verlopen, maar dat gebeurt niet. Als het voorjaar komt, dan 

begint het jaar, dat is de gang van de natuur en daar reken ik naar.” 

 

“Maar wanneer komt het voorjaar?” vroeg de andere. 
 

“Dat komt als de ooievaar komt, maar hij is onberekenbaar en hier in de stad weet niemand daar iets van. Dat 

weten ze op het platteland beter; zullen we daar gaan wachten? Daar ben je dichter bij de lente.” 

“Alles goed en wel,” zei er eentje, die een hele poos had lopen piepen zonder eigenlijk iets te zeggen. “Ik ben in 

de stad van gemakken voorzien die ik op het platteland zal gaan missen. Er is hier een mensenfamilie met een 

binnenplaats, die heel verstandig een stuk of drie bloempotten aan de muur heeft opgehangen, met de grote 

opening naar binnen en de kleine naar buiten; dat gaatje is net groot genoeg om in en uit te vliegen. Daar 

hebben ik en mijn man ons nestje en daar zijn al onze kinderen uitgevlogen. Die mensenfamilie heeft dat 

natuurlijk zo gearrangeerd omdat ze het leuk vinden om naar ons te kijken, anders hadden ze het vast niet 

gedaan. Ze strooien broodkruimels, ook voor hun plezier, maar wij hebben voedsel, het is net of er voor je 

wordt gezorgd. Daarom denk ik dat ik en mijn man blijven. Hoewel we niet tevreden zijn – maar we blijven.” 

 

“En wij vliegen naar het platteland, om te zien of het geen voorjaar wordt!” En toen vlogen ze weg. 

 

Het was echt winter op het platteland; het vroor er nog een paar graden meer dan in de stad. De snijdende wind 

blies over de met sneeuw bedekte velden. De boer zat met grote wanten aan in zijn slee en hij sloeg met zijn 

armen om de kou te verdrijven; zijn zweep lag in zijn schoot. De magere paarden renden dat de damp ervan af 

sloeg, de sneeuw kraakte en de mussen hipten in de wagensporen en hadden het koud. 
 

“Piep, wanneer komt de lente? Het duurt zo lang!” 
 

 “Zo lang!” klonk het over de velden van de hoogste, met sneeuw bedekte 6euvel. Het zou de echo kunnen zijn, 

maar het konden ook de woorden zijn van die vreemde oude man, die daar in weer en wind boven op een 

sneeuwhoop zat. Hij was helemaal wit, als een boer in een witte kiel van fries, met lang, wit haar en een witte 

baard, heel bleek en met grote, heldere ogen. 
 

“Wie is die oude man?” vroegen de mussen. 
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“Dat weet ik!” zei een oude raaf, die op een paaltje zat. Omdat hij wel moest erkennen dat we voor God 

allemaal vogeltjes zijn, verwaardigde hij zich de mussen uitleg te geven. “Ik weet wie die oude man is. Het is 

de winter, de oude man van het vorige jaar. Die is niet dood, zoals de euvel beweert, hij is de voogd van de 

nieuwe prins lente, die op komst is. Ja, de winter regeert. Huh, het kraakt zeker wel in jullie, kleintjes?” 
 

“Zei ik het niet?” zei de kleinste. “Die euvel is maar een mensenverzinsel, die is niet aan de natuur aangepast. 

Dat hadden ze aan ons moeten overlaten, wij zijn fijner gebouwd.” 
 

Er ging een week voorbij, er gingen er bijna twee voorbij. Het bos was zwart, het bevroren ven lag erbij als 

gestold lood. De wolken – maar het waren geen wolken, het waren vochtige, ijzige nevels die over het land 

hingen; grote, zwarte kraaien vlogen in zwermen, zonder gekrijs. Het leek wel of alles sliep. Daar gleed een 

zonnestraaltje over het ven en dat glansde als gesmolten tin. De sneeuwlaag op het veld en op de 7euvel 

glinsterde niet meer zo, maar de witte gedaante, de winter zelf zat daar maar met zijn blik naar het zuiden 

gewend; hij merkte helemaal niet dat het sneeuwdek als het ware in de grond zakte, dat er hier en daar een klein 

plekje grasgroen tevoorschijn piepte en dat er ineens heel veel mussen waren. 

“Wiedewiet, wiedewiet, komt nu de lente?” 
 

“De lente!” klonk het over veld en wei en door de donkerbruine bossen, waar het mos 

frisgroen op de stammen glom. Door de lucht kwamen, uit het zuiden, de eerste twee 

ooievaars aangevlogen. Ze hadden ieder een lief kindje op hun rug, een jongen en een 

meisje. Ze kusten de grond ter begroeting en waar ze hun voetjes neerzetten, kwamen er 

witte bloemen onder de sneeuw vandaan. Hand in hand liepen ze op de oude ijsman, de 

winter, af, vleiden zich ter begroeting aan zijn borst en op hetzelfde moment waren ze verdwenen, en met hen 

het hele landschap; een dikke, witte mist, dicht en zwaar, omhulde alles. Even later kwam er weer lucht – de 

winter vloog weg, met sterke windvlagen kwam hij de mist verjagen, de zon scheen lekker warm – de winter 

zelf was verdwenen, de lieve kinderen van de lente zaten op de troon van het jaar. “Dat noem ik 

Nieuwjaar!” zeiden de mussen. “Nu worden we weer in onze rechten hersteld en krijgen we 

schadevergoeding voor die strenge winter!” 
 

Waarheen de twee kinderen zich ook wendden, ontbotten er aan struiken en bomen groene knoppen, werd het 

gras hoger en de gezaaide akker steeds lieflijker en groener. Het kleine meisje strooide bloemen in het rond; ze 

had ze in overvloed in haar rokje. Ze leken daar te groeien, het bleef vol, hoe vlijtig ze ook strooide – in haar 

ijver schudde ze een hele sneeuwbui van bloemen over de appel- en perzikbomen, zodat die volop in bloei 

stonden, nog voor ze groene bladeren hadden. Ze klapte in haar handen en het jongetje klapte mee en er 

kwamen vogeltjes tevoorschijn, je wist niet waarvandaan, en allemaal kwetterden ze en zongen: “De lente is 

gekomen!” 
 

Het was prachtig om te zien. Menig oud moedertje kwam in haar deur in de zon staan en rilde even, keek naar 

de gele bloemen die op het weiland prijkten, net als in haar jonge jaren. De wereld werd weer jong. “Wat is het 

vandaag heerlijk buiten!” zei ze. 
 

Het bos was nog bruingroen, knop aan knop, maar het lievevrouwebedstro was 

uitgekomen, heel fris en geurig, er waren viooltjes bij de vleet, anemoontjes, 

primula’s en sleutelbloemen. In ieder grassprietje zat kracht, het was echt een 

prachtig tapijt om op te zitten, en daar zat het jonge paar van de lente elkaars 

hand vast te houden. Ze zongen en lachten en groeiden steeds meer. Er viel een 

zacht regentje uit de hemel. Ze merkten het niet, de regendruppels en de tranen 

van vreugde werden één. Bruid en bruidegom kusten elkaar en op dat moment 

ontsprong het bos. Toen de zon opkwam, waren alle bossen groen! Hand in hand 

liep het bruidspaar onder het frisse, afhangende dak van bladeren, waar alleen de 

stralen van de zon en de slagschaduwen afwisseling gaven in het groen. De fijne 

blaadjes bezaten een maagdelijke zuiverheid en een verfrissende geur. Helder en levendig ruisten rivier en beek 

tussen de fluweelgroene biezen en over de veelkleurige stenen. “Eeuwig en altijd is het en blijft het!” zei de 

hele natuur. En de koekoek zong en de leeuwerik sloeg, het was heerlijke lente. Maar de wilgen hadden hun 

bloemen nog wanten aangedaan, die waren zo ijselijk voorzichtig, en dat is vervelend! 

 

Word vervolgd in EB 344, het 2e deel. 
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MEDEDELING OVER CONTRIBUTIEAFDRACHT: 
 

Alle leden die opdracht hebben gegeven voor betaling door middel van automatische incasso: deze zal op 27 
februari a.s. afgeschreven worden. 
 

Voor degene die niet zeker weet of de contributie automatisch afgeschreven wordt: vraag dit dan eerst even 
na bij de ledenadministratie. Het scheelt tijd en kosten die verbonden zijn aan het weer terug moeten storten 
van de dubbele betaling. 
 

Vindt u het ook makkelijk om de contributie via automatische machtiging te voldoen? Geef dit dan zo snel 
mogelijk, doch uiterlijk op 14 februari, door aan de ledenadministratie. Dan wordt ook uw contributie 
automatisch afgeschreven op 27 februari. 
 

Is inmiddels uw rekeningnummer gewijzigd? Geef dat alstublieft door. 
 

Is uw emailadres en/of telefoonnummer gewijzigd of nog niet bij ons bekend? Graag zouden we die ook in ons 
systeem willen aanpassen. 
 
Leden die zelf de contributie blijven betalen: graag uiterlijk op 27 februari a.s. 
 

Ledenadministratie door Agnes Croese: email: leden.kbozeewolde@gmail.com 
 

Heeft u een ander e-mailadres, bankrekeningnummer of telefoonnummer? 
Wilt u dat dan alstublieft doorgeven aan Agnes Croese voor aanpassing in de ledenadministratie? 
Per mail: leden.kbozeewolde@gmail.com of per tel.: 06 1514 7565.  
Bij voorbaat dank. 

 
Hartelijke groet, 
Agnes Croese 
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Uitslag klaverjas toernooi 2025 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almere                9 Incl. 2 deelnemers  
Dronten 9 Incl. 6 deelnemers  
Lelystad 20   
Zeewolde 14   
Totaal  52 
     
Zeewolde 4610,6 WINNAAR  
Lelystad 4491,9   
Almere               4453,9   
Dronten 4385,0      
   
Dagwinnaar  Afdeling Punten 
    
Holst van de Leo Zeewolde 5552 
Schutte, Gerrie Lelystad 5521 
Klein Swormink Jan Lelystad 5414      
Poedelprijs  Afdeling Punten 
Thepen  Ed               Dronten 3192  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overlijdensbericht 
 
Wij hebben bericht ontvangen dat er afscheid is genomen van: 

 
 Woukje (W) van Berkel-van de Ridder. 
* 01-01-1947 - † 30-12-2025 
 
Op 30 december 2025 in de leeftijd van 78 jaar 
  

   
Wij wensen de familie en dierbaren veel sterkte toe 

 

1 Groenhoff Netty Zeewolde 1073 1457 1831 1 4361 1453,7 1
2 Helderman Koos Zeewolde 1527 1414 2140 2 5081 1693,7 2
3 Holst van de Leo Zeewolde 1350 2 2251 1 1951 5552 1850,7 3

4 Holst van de Marian Zeewolde 1772 1 1752 1014 4538 1512,7 1
5 Huiden Richard Zeewolde 1300 1765 1128 1 4193 1397,7 1

6 Huiden Sjaan Zeewolde 1394 1324 1408 4126 1375,3 0
7 Jager de Ria Zeewolde 1772 1585 2056 1 5413 1804,3 1
8 Laanen Ria Zeewolde 1686 1 1655 1228 2 4569 1523,0 3

9 Mul Jaap Zeewolde 1623 1 1428 1287 4338 1446,0 1
10 Mul Vera Zeewolde 1695 1 1166 1449 4310 1436,7 1
11 Rennen Janus Zeewolde 1580 1508 1364 4452 1484,0 0

12 Rennen Riet Zeewolde 1397 1 1876 1 1449 4722 1574,0 2
13 Tijssen Riet Zeewolde 1575 1257 1102 3934 1311,3 0

14 Wijk van Anneke Zeewolde 2125 1672 1163 4960 1653,3 0
Aantal deelnemers 14 64549 4610,6
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Zeilen Op De Wind Van Vandaag 

Toen je dacht "Ik word gedragen", moest je sjouwen 
Toen je dacht " 't Is even slikken", moest je kauwen 
Toen je dacht "Ik wil wel stoppen", juist beginnen 
En net toen je naar buiten wou, naar binnen 
 
Toen je dacht " 't Is me teveel", toen werd het minder 
Toen je dacht "Ik ben een rups", bleek je een vlinder 
Toen je dacht dat je iets won, heb je verloren 
En toen je dacht "Nou ga ik dood", werd je geboren 

 
refr.: 
Je moet zeilen op de wind van vandaag 
De wind van gisteren helpt je niet vooruit 
De wind van morgen blijft misschien wel uit 
Je moet zeilen op de wind van vandaag 
 
Toen je dacht "Nou wordt het beter", werd het slechter 
Toen je dacht "Ik geef het op", bleek je een vechter 
En toen je dacht een realist te zijn, een dromer 
Toen je dacht "Nou wordt het winter", werd het zomer 
 
Toen je dacht "Het wordt gebracht", moest je het halen 
En toen je dacht "Ik krijg iets terug", moest je betalen 
Toen je dacht "Ik sta alleen", toen kon je schuilen 
Toen je dacht " 't Is om te lachen", moest je huilen 
 

Purper  

 

      Wereldvrede is een taak van ons allemaal 
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Kerstboom stalletje: ingezonden 
 
Beste mensen als jullie mijn verhaal hebt gelezen,  
zijn de feestdagen al voorbij maar de boodschap gaat iedere dag met je mee. 
Wat heeft de kerstboom met het stalletje te maken? Het leven ! 
Voor ik verder ga hier over, eerst een verhaal van mij zelf. 
Henk en ik zijn ouders van 7 kinderen. 
Het gebeuren gebeurd of je wil of niet, zo is het leven. 
Wij woonden in Amsterdam 1 hoog, toen in 1970. 
Vroeger was het heel gewoon dat er grote gezinnen waren 
De ene had het beter dan de andere ander, wij waren dus  de andere 
Onze zoon zei “ mam mijn vriendje heeft een kerstboom in huis” en ik zei 
“ fijn voor jouw vriendje, wij hebben een stalletjes “, Henk hoorde het en zei 
Volgend jaar hebben we ook een kerstboom.” 
Henk deed klusjes en overwerk voor de kerstboom 
Wel de tijd versteek en ja hoor bijna kerst 
Pappa riep “ jongens, jas aan we gaan een kerstboom halen” ik bleef thuis met de jongste in de box 
Jongens waren blij en gingen met Pappa mee, even later stond een hele mooie boom in de kamer,  iedereen 
was blij. 
 
De volgende dag zouden we de boom versieren. 
Onze jongste zoon in de box kreeg vuurrode ogen en bultjes op zijn lichaam en koorts, de dokter erbij  en hij 
zei dat de kleine allergisch is van de kerstboom 
Jeetje raam ging open, eerst kijken of er niemand liep ja en toen Henk met de kinderen de boom gooien de 
kinderen keken verdrietig en zwaaiden naar de boom en keken mij aan, ja wat nu, toen kreeg ik een idee, we 
hadden tweekamers met schuifdeuren. Toen had ik van crêpe papier 2 kerstbomen geknipt en van wc rollen, 
die ik moest bewaren voor met zilver papier bekleed  erop geplakt, verder moesten de kinderen zelf versieren 
tekeningen sterretjes van gekleurd papier, nou ik moet zeggen, het ziet er aardig uit.  Toen zei ik tegen de 
kinderen in heel de wereld alleen wij zulke mooie bomen hebben en een stalletje de kinderen waren blij. 
Wat heeft de kerstboom met het stalletje te maken?   Het Leven! 
De kerstboom komt oorspronkelijk uit de Germaanse tijd, later Duitsland met bomen versieren. De Romeinen 
is bekend dat groene takken en dennenbomen  altijd groen blijft dat als teken dat leven doorgaat, ze versieren 
met appels en peren als teken van vruchtbaarheid en doorgaat. 
In de tijd van koning Willem 3  was het overgewaaid  en koningin Victoria bracht het in leven in Nederland. 
 
St. Anthonius vond dat de geboortedag van Jezus niet zo maar 
voorbij mag gaan, in een kribbe, een voedsel bak voor dieren, om 
te leven 
Jezus in de kribbe ook voor voedsel voor alle mensen. 
Anthonius speelde   met zijn vrienden in een grot het gebeuren van 
het stalletje na met  mensen, later met beelden dat was in het jaar 
1200 plus  de koningen als symbool voor rijken en de herders 
symbool voor de armen iedereen mag komen, iedereen mag 
komen.  
Het stalletje, de kribbe met het kerstkind staat voor het Leven 
De kerstboom en groene takken staat ook voor het leven 
Het gaat door in eeuwigheid. 
 
Emmy Roestenburg 
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Kerstpakkettenactie 2025: Het was weer een geweldige actiedag! 
 
Op vrijdag 19 december j.l. hebben wij weer de jaarlijkse kerstpakkettenactie gehouden samen met 

afgevaardigden van alle kerken van Zeewolde. In de zaal van de PGZ stonden lange rijen stoelen met kleurige 

boodschappentassen klaar om gevuld te worden. Op de tafels onder de toren hebben we ‘s morgens al veel 

lekkere dingen gegroepeerd. Deze artikelen mochten we ophalen bij diverse bedrijven.  

Ook hebben alle basisscholen meegedaan om levensmiddelen in te zamelen, het was een behoorlijke 

hoeveelheid en een geweldig initiatief. En ook op de Levant is een inzameling gehouden. Allemaal heel erg 

bedankt. 

Vanaf ‘s morgens 10 uur kwamen mensen naar Open Haven om hun gaven te brengen. Het was geweldig om 

te ervaren dat er veel mede-inwoners van ons dorp aan hun naasten denken die het wat minder goed hebben. 

Nadat de vele vrijwilligers druk bezig geweest zijn om alles zoveel mogelijk te sorteren zijn ze begonnen om de 

tassen te vullen met de artikelen. Alle pakketten werden voorzien van kerstbrood, boter, koffie, thee, 

bonbons, chocolademelk, frisdrank, zoutjes, nootjes, ragout, pasteibakjes, soepen, wereldgerechten en 

allerlei andere artikelen om een feestelijke maaltijd te maken. De boodschappentassen werden weer zeer 

goed gevuld.  

Vanwege voldoende financiële bijdragen kregen de adressen die geen vlees eten een bon van de visboer; de 

anderen kregen dit jaar voor het eerst een bon van de groenteboer. Voor de tassen van de jongeren van de 

Basisz en ’s Heerenloo was er een munt van de Leeuw snacks toegevoegd. De AKZ schonk een cadeaubon; te 

besteden bij de Basisz met kerstwens voor iedereen. Ook werden er nog veel door kinderen gemaakte 

kerstkaarten in de tassen gedaan.  

 

‘s Avonds werden de boodschappentassen door een grote groep vrijwilligers van alle kerken bezorgd. 

Uiteindelijk zijn er op 291 adressen een volle tas met heerlijke artikelen bezorgd. 

Voor veel inwoners van Zeewolde was dit pakket een welkome aanvulling voor de maand december. De 

kerstpakkettenactie is daarom mede door u een succes geworden. We bedanken u allen heel hartelijk die 

hieraan hebben meegewerkt in welke vorm dan ook, want ook uw financiële steun is onmisbaar.  

We hopen u volgend jaar weer te mogen begroeten tijdens de actiedag die dan gehouden wordt op 18 

december! 

Namens de kerstpakkettencommissie 

Lia van Brakel en Tiny Schor. 12 
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Recept: Soep van geroosterde groenten 
 
Maak deze heerlijke soep van geroosterde groenten met zoete aardappel, puntpaprika, ui en knoflook. 
Bereidingstijd: 10minuten min 
In de oven: 25minuten min 
Totale tijd: 35minuten min 
Recept voor: 4 personen 

Benodigdheden:  
 

• 400 gr zoete aardappel blokjes  
• 1 puntpaprika 
• 2 tomaten 
• 2 uien 
• 3 tenen knoflook 
• 1 liter groentebouillon (Maggi) 
• 1 tl paprikapoeder 
• 1 tl komijn 
• 1 tl kerriepoeder 
• Snufje peper en zout 
• evt. andere groenten zoals pompoen courgette enz. 

Bereingswijze: 
• Verwarm de oven voor op 200 graden. 

• Schil de zoete aardappel en snijd in blokjes  

(of gebruik een zakje voorgesneden zoete 
aardappel blokjes). 

• Snijd de puntpaprika en tomaten in stukken. 

• Snijd de uien in stukken. Laat de knoflooktenen in 
de schil. 

• Verdeel de groenten over een bakplaat en 
besprenkel met een beetje olie. Bestrooi met 
paprikapoeder, komijn, kerrie, peper en zout. 
Hussel alles goed door elkaar. Leg de knoflooktenen 
bovenop. 

• Bak de groenten 25–30 minuten in de oven. 

• Verwijder het schilletje van de geroosterde 
knoflook en doe alle groenten in een soeppan. 

• Schenk de bouillon erbij. 

• Pureer de soep met een staafmixer tot een gladde 
soep.  

Breng eventueel extra op smaak met peper en zout. 

• Serveer met een scheutje kookroom of croutons. 

 

Eet smakelijk!! 
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Puzzel je mee? WOORDZOEKER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UITSLAG staat in EB 344 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

              

 

UITSLAG EB 342 
 

 

 

<Doorloper 

 

 

Zoek de verschillen ˃ 
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Brengt u een lid aan bij de kbo,  

dan krijgt u een taartje cadeau 

 

 

  

 
 

 
 

 
INFORMATIE  

 

Bestuursfunctie Persoonlijke gegevens Telefoon 

Voorzitter Piet Verschure, Dwingelderveld 5 
verschurepiet@gmail.com 

06 572 094 83 

Secretaris 
 

Jan Hoogeboom, Radon 33 
secretaris.zeewolde@hotmail.com  

036 848 62 80 
 

Penningmeester / vicevoorzitter Walter Lodewijk 
kbopen.zeewolde@gmail.com 

036 522 58 48 

Coördinator 
activiteitencommissie 

Rob Thoen, Boomkleverlaan 45 
activiteit.kbo@outlook.com 

06 229 781 04 
 

Ledenadministratie Agnes Croese 
leden.kbozeewolde@gmail.com    

06 151 475 65 
 

Lief en leed Ria Heinsbroek, Coulisse 7 
b.n.j.heinsbroek54@gmail.com 

06 465 460 03 
 

Lid    Nico van der Zwet, Groene Specht 19 
nico@vanderzwet.com  

06 373 198 92 
 

 
 

 

 

Coördinator Belastinghulp    Jan Gordijn 
jgordijnl939@kpnmail.nl 

036 522 62 82 

Coördinator gastvrouwen 
Meermin 

Maria te Molder 
mtemolder@hetnet.nl 

06 121 217 91 
 

Activiteitencommissie 
Aanmelding en annulering van 
activiteiten: 
activiteit.kbo@outlook.com 

Rob Thoen  
Maria Thole  
Harry de Meijer 

06 229 781 04 
06 237 083 53  

Acquisitie “Even Bijpraten” Gerrit Thiele, de Nes 5 
gerritenchristien@gmail.com 

06 290 366 87 

Redactie “Even Bijpraten” Ida Hazelaar, Radon 33 
redactie.ebzeewolde@hotmail.com 

036 848 62 80 

Kopij voor “Even Bijpraten”:  
  

Liefst digitaal aanleveren uiterlijk op:  
Zie voorblad/inhoud 

 

Beheer internetsite  
www.kbo-flevoland.nl  
Op deze site is “Even Bijpraten”  
in kleur te lezen 

Nico van der Zwet, Groene Specht 19 
websitebeheerder.zeewolde@hotmail.com 
website adres: 
kbo-flevoland.nl//zeewolde  

06 373 198 92  

Lief en leed 
          

Als u iemand weet die jubileert, ziek is of een 
attentie verdient, wilt u dit dan aan  
Ria Heinsbroek doorgeven? 
b.n.j.heinsbroek54@gmail.com 

06 465 460 03  

Aanmelding als lid:  
kan gedurende het hele jaar  
 

Opzeggen lidmaatschap:  uiterlijk 1 dec., daarna 
loopt het lidmaatschap automatisch door tot 1 
dec. van het volgende jaar . 
leden.kbozeewolde@gmail.com    

06 151 475 65 
 

Bankrekening KBO Zeewolde: NL33 RABO 0338 1508 70  

16 

Leden met ondersteunende functies: 
 

mailto:verschurepiet@gmail.com
mailto:secretaris.zeewolde@hotmail.com
mailto:kbopen.zeewolde@gmail.com
mailto:activiteit.kbo@outlook.com
mailto:leden.kbozeewolde@gmail.com
mailto:b.n.j.heinsbroek54@gmail.com
mailto:nico@vanderzwet.com
mailto:jgordijnl939@kpnmail.nl
mailto:mtemolder@hetnet.nl
mailto:activiteit.kbo@outlook.com
mailto:gerritenchristien@gmail.com
mailto:redactie.ebzeewolde@hotmail.com
http://www.kboflevoland.nl/
mailto:websitebeheerder.zeewolde@hotmail.com
https://kbo-flevoland.nl/zeewolde/index.html
mailto:b.n.j.heinsbroek54@gmail.com
mailto:leden.kbozeewolde@gmail.com

